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Vooraf heb ik de mensen naar de serie laten kijken. Ze gingen een foto kiezen dat in hun aandacht 
bleef. 
Gelezen:  
Jozua 24: 13-28 (niet de 10 geboden, maar de oprep om de weg – tora-  van God te volgen. 
Plus de mogelijkheid om daarin te mislukken) 
 
Overdenking: 
De foto's veranderen de tien geboden.  
Door de ogen van de fotograaf zien we wat hij of zij erin ziet.  
Ze wijzen mij op de mens, op de onmogelijkheid, op de mislukking. Niet het doen van de geboden 
staat centraal, maar de achterkant van de geboden. De achterkant van het goede, het goede leven, 
het goede doen.  
Alsof we naar de achterkant van een borduurwerk kijken. De mooie voorkant verveelt snel, de 
achterkant is veel interessanter. Daar worden de keuzes gemaakt: voor kleur, voor richting. Hoe de 
lijntjes lopen. Daar worden de fouten gemaakt.  
 
Het boek Jozua eindigt bijna hetzelfde als Deuteronomium, een hoofdstuk eerder: ook met de 
overdracht, de vraag, de belofte, het JA van te volk, het ritueel en het verbond. Dat was bij het 
bereiken van het beloofde land. Nu bij Jozua, is men het land binnengetrokken. 
Steeds weer eindigt het en begint het van voren af aan.  
Het kan vermoeien 
wat zijn we nu eigenlijk opgeschoten? Hoor je dat vaak, denk je dat wel eens: gaat de wereld vooruit, 
of herhalen we dezelfde fouten?  
 
Ja, steeds weer.  
Steeds weer moeten mensen, nieuwe mensen, een nieuwe generatie in een nieuwe situatie 
uitvinden wat geboden is en zich verbinden met het goede leven. 
Het gaat om niet meer en niet minder dan de opbouwen van gemeenschap, van een volk, van een 
natie. 
 



Na de bevrijding begint het bij nul, bij een nog niet weten. Maar wel met een JA tegen een nieuwe 
weg. Geboden, tora, is niet zomaar een weg van een enkeling, maar heeft ontwikkeling van 
gemeenschap, samenleving op het oog. 
Leren is dan ook niet: kennis overdragen, weten wat hoort en hoe het moet 
Maar inoefenen, uitvinden, ontwikkelen. 
 
We zijn gewend om de geboden als een persoonlijke oproep en eis te lezen: gij zult…! 
Maar dat is ten diepste niet waar het om gaat, het gaat om de gemeenschap, het samen leven.  
En dan gaat het doen van de geboden veel verder dan uit-je-hoofd-leren en toepassen. Het gaat om 
oefenen, communiceren, vragen. Soms weer stilstaan nadenken, heroverwegen. 
 
Ook dat kan misschien frustreren. Maar het erbij laten zitten is geen optie.  
Gelukkig laat men zich dan ook niet van de wijs brengen wanneer Jozua zegt:  
je kunt dat helemaal niet  
niemand kan de geboden volbrengen. Moet je het dan wel willen? Kun je het hebben dat het niet 
perfect zal zijn? Een universele vraag 
Ook daar komt een JA op: 
Bij leren hoort mislukken. Je eigen mislukken omarmen, en dat van elkaar.  
Misschien zal ik op mijn bek gaan. Misschien zullen we leren ongelijk te hebben. Misschien zullen we 
leren dat er altijd kwaad en goed zal bestaan, rijk en arm ook, 
Het samen leven betekent niet de zuiverheid na te streven  
maar blijvend de wil uitspreken om het goede te doen en daarnaar te zoeken. 
Ja  
zeker moet je het willen. De wil, om opnieuw te beginnen 
die wint het van het fatalisme. van: er zal nooit iets veranderen. Dat is hoopgevend 
 
Laten we terugkeren naar de achterkant van een borduurwerk, naar de plek waar de keuzes gemaakt 
worden de fouten gemaakt worden. Daar gaat het om 
Welke foto heeft u gekozen?  
Mislukking: De kinderen die vuilnis moeten rapen, de wachttoren van kamp Amersfoort, de eenzame 
vluchteling.  
Of staat er een kind op? De kinderen die vuilnis moeten rapen, de toewijding van een kind, ook het 
kind dat afscheid neemt van zijn ouder. 
 
Er is veel mislukken, maar meer nog willen en verlangen, op het 'steeds weer opnieuw beginnen'.  
Ik zie ook het wonder  
Het wonder van de mens, Van de verwondering en van de eerbied en de trouw 
Veel kinderen staan er op. Drager van de toekomst. De kans om het weer waar te maken. Kind en 
ouder , generaties die steeds weer voor dezelfde vraag staan 
 
Die achterkant is niet af, Ze wijzen me erop dat de tien geboden  - of hoeveel geboden dan ook  - niet 
af zijn, of de wereld 'af' maken.  
En zoals Jozua met een steen de afspraak bevestigt zo laten wij ons steeds weer aanspreken en 
uitnodigen 
En weten van het mislukken en van het verlangen. 
Ja, wij willen dienen. De Ene dienen, de ruimte – het nieuwe land - leren gebruiken zodat het goede 
leven zichtbaar wordt. 
JA we gaan een ander bestaan oefenen, uitproberen  
Terug is geen optie. 
De wereld is niet af maar wacht steeds weer op een JA.  
Maar het goede niet te willen – nee dat komt niet in ons op.  
  



 
  



 
 
 
 

   



 


